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Hoe ontvang ik Gods leiding?
door Arie van der Stoep

Gods weg voor mij gaan - wil ik dat? Dan heb ik wel zijn leiding nodig! Maar hoe ontvang ik die?

Hoe geeft God leiding?

Vaak hoor je mensen zeggen: ‘Ja, ik voelde dat ik dit of dat moest zeggen of zus of zo moest doen.’ Is

Gods leiding dan op gevoel gebaseerd? Nee! Mijn gevoel is een functie van mijn ziel. En mijn ziel kan

heel bedrieglijk bezig zijn, met alle goede bedoelingen. Want daarin zijn allerlei verlangens en

strevingen van mijn ‘ik’ verborgen.

God wil iets anders. Hij wil mij leiden door zijn Geest. Daarom moest ik opnieuw geboren

(wedergeboren) worden. Opdat mijn geest (dat is niet hetzelfde als mijn ziel) weer zou leven en Gods

stem, de stem van zijn Geest, zou kunnen leren verstaan. Want wat Hij wil, is: door zijn Geest tot mijn

geest spreken.

In het geheim

Dat doet Hij op een verborgen wijze. Misschien bedoelen we dat wel met die woorden: ‘Ik voelde...’

Maar dit is een gevaarlijke manier van uitdrukken. Die kan verwarring wekken. Alsof God tot mijn

gevoel spreekt.

Ik kan wel zeggen: ‘Ik merkte dat Gods Geest tot mij sprak.’ Want in de omgang van een kind van God

met zijn Vader is er een geheimenis. David zegt: ... U wilt waarheid in het verborgene, in het geheim

maakt U mij wijsheid bekend. (1) En: De HEER gaat vertrouwelijk om met wie Hem vrezen (= met wie naar

Hem luisteren - AvdS). (2)

Er bestaat dus een heel persoonlijke, stille omgang met God. David zegt: U komt stilheid toe, een

lofzang, o God, ... (3) Stil zijn voor God en met een opmerkzame geest naar Hem luisteren, is het

geheim. En dat is net zo goed aanbidding van God (een lofzang voor Hem) als het voor Hem zingen

van een lied. Ook dat is een eerbewijs aan God.

De oren van mijn hart

Leiding van God ontvang ik dus niet door naar mijn gevoel te luisteren, maar door geloof in God. Door

namelijk in geloof en vertrouwen te letten op de stem van zijn Geest, die diep in mijn innerlijk tot mij

spreekt. Doorgaans niet hoorbaar voor de oren aan mijn hoofd, maar wel voor de oren van mijn hart.

Dat luisteren moet ik leren. God helpt mij daarbij. Hij verwijt het me nooit, als ik daarin onzeker ben of

fouten maak. En uiteindelijk zal ik zo steeds meer Gods weg voor mij ontdekken! (4) 

Kijk en luister ook naar het filmpje met een lied van

Martin Brand: ‘Gevoelsmens’. Klik hier ... .

Uit de Bijbel:

(1) Psalm 51:8.

... U wilt waarheid in het verborgene,

in het geheim maakt U mij wijsheid bekend.

http://www.youtube.com/watch?v=T27KlUE-wvs&feature=youtu.be


(2) Psalm 25:14a.

De HEER gaat vertrouwelijk om met wie Hem vrezen (= met wie naar Hem luisteren - AvdS).

(3) Psalm 65:2a.

U komt stilheid toe, een lofzang, o God in Sion; ...

(4) Psalm 73:24.

U zult mij leiden door uw raad,

en daarna mij in heerlijkheid opnemen.
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